40 jaar VRIENDSCHAP

PKN-gemeente in Huissen met de Auferstehungskirche in Brandenburg

Na eerdere bezoeken aan de Evangelische Gemeinde in Jeserig in de DDR, brachten drie
gemeenteleden, Pieter Dirk Wolthaus (onze predikant destijds), Leo Scheltinga en Adrie
Guldemond, in 1985 drie dagen een bezoek aan Brandenburg. Ze werden verwelkomd
door de predikant Christiane Hylke (later Beutel). Zo ontstond een gemeenschappelijk
contact dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Ons uitgangspunt was en is dat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen over wat
het betekent om een christen te zijn in de wereld. Over gemeenschapsvorming, over
problemen binnen en buiten de kerk, over de maatschappij en haar ontwikkelingen,
enzovoort.

Anders dan hier was de kerk in de voormalige DDR een plek voor vrije uitwisseling van
ideeén, zonder dat iemand meeluisterde, iemand die je niet kon vertrouwen en dus het
risico liep gearresteerd te worden. Maar sommige problemen waren toen nog steeds
hetzelfde, zoals bijv. de vergrijzing en de terugloop van het ledenaantal.

Tot november 1989 gold er éénrichtingsverkeer. Wij konden hen in Brandenburg
bezoeken, maar zij konden ons niet in Huissen bezoeken. De grens was voor hen
gesloten. Ook liepen we tegen veel obstakels aan: we zaten ruim 2,5 uur aan de grens
van de DDR met uitgebreide controles en moesten ons melden bij het plaatselijke
politiebureau. En natuurlijk moesten we bij de grens 25 DM per persoon omwisselen
voor Ostmarken, tegen een wisselkoers van 1:1 voor iedere dag van ons verblijf!

Vanaf oktober 1989 konden de mensen uit Brandenburg ons bezoeken, waarvan er vijf
in december van datzelfde jaar ook daadwerkelijk kwamen. De eerste grote groep
arriveerde (1993) in een oude bus, die veel olie verbruikte en daardoor behoorlijk wat
rook uitstootte.

Omdat wij echter de nadruk legden op het uitwisselen van ideeén en persoonlijke
ontmoetingen, bleef het contact bestaan. Dat resulteert in wederzijdse bezoeken die al
vele jaren duren, waarbij we een vast schema aanhouden: het ene jaar hier, het andere
jaar daar. Meestal duurt een bezoek een lang weekend en bespreken we altijd minimaal
een halve dag een actueel onderwerp.

Ook onze jeugd en de jongeren uit Brandenburg hebben sinds 1992 regelmatig
gezellige weekenden met elkaar doorgebracht. Bij hun eerste bezoek aan Brandenburg
mocht een bezoek aan de restanten van de Berlijnse Muur natuurlijk niet ontbreken.

Onze 40 jarige vriendschap wordt in Brandenburg gevierd in het weekend van 13-16
juni 2025. Er gaat een groep van 19 mensen uit onze gemeente naar Brandenburg.

In onze kerk is het jubileum zichtbaar doordat er 4 zondagen voorafgaand aan dit
weekend de zgn. Brandenburgkaars wordt aangestoken tijdens de viering op zondag. In
de pleinzaal zullen foto’s te zien zijn van onze ontmoetingen door de jaren heen.
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